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Dietrich Bonhoeffer 1906-1945 

 

Gedichten en gebeden in gevangenschap  



Op 9 april 2021 was het 76 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoeffer werd vermoord door de nazi’s. In zijn laatste jaren in de 
gevangenis schreef hij brieven, gedichten en gebeden. De Roos van 
Culemborg heeft in 2020 een werkboekje uitgegeven met teksten van 
Bonhoeffer. Daarnaast zijn er schilderijen, liederen en poëzie speciaal 
voor het herdenkingsjaar gemaakt. Deze schilderijen van Jeltje 
Hoogenkamp hangen van 1 april t/m 9 mei in de kerk van Drempt. In de 
diensten van 25 april, 2 en 9 mei zullen de teksten en beelden een plek 
krijgen.  
 
Wie was Dietrich Bonhoeffer? In deze dienst staan we stil bij zijn 
levensloop en zijn nalatenschap.  
 
pianospel 
 
op de drempel 
 
welkom en mededelingen 
 
voor zover mogelijk gaat de gemeente staan 
 
aanvangslied 23b: 1, 3, 4 
 
De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 
 
De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 



 
 
votum en groet 
Onze hulp in de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 
EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Genade met u en vrede van God onze Vader 
door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest. 
AMEN. 

 
inleiding 
 
morgengebed van Bonhoeffer 
 
lied 653: 1, 6, 7 
 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
de Schriften 
 
groet: de Heer zal bij u zijn/ DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
gebed bij de opening van de Schrift 



 
schriftlezing Johannes: 10: 11-16 
 
lied 756: 1, 2, 3, 4, 6, 7 
 

Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 
Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 
 
Uw schapen zijn in nood, 
uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 
 
  



Tekst Bonhoeffer: Wie ben ik 
 
Wie ben ik- melodie psalm 139  
Liedtekst bij het gedicht van Dietrich Bonhoeffer  
 
Wie ben ik, God? Ben ik de mens  
die door de ander wordt gekend  
als toonbeeld van lankmoedigheid,  
van moed en zelfverzekerdheid,  
die in gevangenschap de dagen 
met milde ogen kan verdragen?  
 
Wie ben ik, God? Ben ik de mens  
die men alleen van buiten kent?  
Zo kalm van binnen ben ik niet.  
Ik huiver, voel mij leeg en ziek,  
een wrak, ten dode opgeschreven.  
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven?  
 
Ben ik een mens door u veracht  
of hoopvol teken in de nacht?  
Of ben ik beide, door elkaar:  
een trooster en een huichelaar?  
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen,  
ik hoor u toe met heel mijn wezen.  
 
 
overweging 
 
lied 915 
 
refrein 
Nobody knows the trouble I’ve seen, 
nobody knows but Jesus, 
nobody knows the trouble I’ve seen, 
glory, hallelujah. 
 
Sometimes I’m up and sometimes I’m down, 
oh, yes, Lord, 
sometimes I’m almost to the ground, 
oh, yes, Lord. 
 
refrein 



 
Although you see me going ’long so, 
oh, yes, Lord, 
I have my troubles here below, 
oh, yes, Lord. 
 

refrein 
 
Aankondiging van de inzameling van de gaven. 
De collecten zullen niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Bij de 
uitgang van de kerk staan dozen, waar u uw giften in kunt doen. Hartelijk 
dank! 
 
gebeden, stil gebed  
avondgebed van Bonhoeffer 
Onze Vader 
 
voor zover mogelijk gaat de gemeente staan 
 
slotlied 426 
 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
lead you through darkness into the light. 
 
wegzending en zegen 
 
De gemeente gaat zitten en wacht tot zij, per rij worden gevraagd de 
kerk te verlaten 
 
uitleidend pianospel 
  



Diaconale collecte 

In de Ronald McDonald huizen kunnen ouders van ernstig zieke 
kinderen verblijven als zij ver weg wonen van het ziekenhuis waarin hun 
kind is opgenomen. Zij kunnen dan toch in de buurt te zijn van hun 
kinderen in moeilijke omstandigheden. 

 

Collecte tijdens de diensten in corona tijd 

Wij vragen u om een bijdrage in de kosten van onze viermomenten. Daar 
wij slechts zeer beperkt kunnen collecteren in de erediensten, het 
Kerkhuis beperkt kunnen verhuren, lopen wij relatief veel inkomsten mis. 
Allerlei uitgaven gaan gewoon door, denk aan de omslagkosten voor de 
predikant en de huur van de kerken. Daarboven maken wij veel extra 
kosten voor de onlinediensten en hebben wij geïnvesteerd in apparatuur 
om onze eigen onlinediensten te kunnen verzorgen. 
In de begroting 2021 wordt de maandelijkse opbrengst geschat op € 250, 
dat bedrag missen wij nu dus. 
Ondersteunt u ons alstublieft. Iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 
De ontvangen giften zullen wij op de gebruikelijke wijze verdelen voor 
het werk van de Kerkrentmeesters en de Diaconie. 
U kunt u gift storten op onze rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. 
Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. "collecte". 
Wij danken u voor uw gift! 
 
Kerkdiensten in mei 
 
Wanneer u een dienst wilt bijwonen moet u zich hiervoor aanmelden. 
 
Dat kan bij voorkeur per mail of per telefoon bij: 
Onze scriba Marian Lusink, scriba@kerkdrempel.nl   
Ds. Karin Spelt,  karin.spelt@gmail.com  telefoon 06-13554749 
Marjan van Zadelhoff, marjanvanzadelhoff@online.nl  telefoon 0313-
474251 
  
De komende diensten zijn: 
zondag 2 mei, 10:00 uur, mw. Marjan van Zadelhoff, Drempt 
zondag 9 mei, 10:00 uur, ds. Karin Spelt, Drempt 
Zondag 16 mei, 10:00 uur, ds. Lidy van Prooyen Schuurman, Drempt 
  
Bij kerkbezoek gelden de gebruikelijke regels: 
*voordat u naar de kerk komt, doet u altijd de gezondheidscheck 
*in de kerk houdt u afstand en draagt u een mondkapje 
*bij binnenkomst ontsmet u uw handen 

mailto:scriba@kerkdrempel.nl
mailto:karin.spelt@gmail.com
mailto:marjanvanzadelhoff@online.nl


*u volgt de aanwijzingen van de koster 
*en neemt plaats op een van de daarvoor bestemde kussens 
 
Meer informatie vindt u in onze Nieuwsbrief van zaterdag of op de 
website www.kerkdrempel.nl 
 
De vieringen zijn ook online te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl of 
de app Kerkdienst Gemist. 

http://www.kerkdrempel.nl/
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